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		Plan je bezoek





Let op: wegens werkzaamheden van de netbeheerder kan de stroom uitvallen op dinsdag 16 april. Dat betekent dat u entreetickets en aankopen in de museumwinkel alleen contant kunt afrekenen. En het kan zo zijn dat de films het even niet doen. Op deze dag geldt een gereduceerde entreeprijs.


In verband met de afbouw van de tentoonstelling met werk van Michiel van Bakel en de inrichting van de eindexamenexpositie van Kunstklas 6 van het Willibrord Gymnasium zijn de Ateliers van De Wieger gesloten voor bezoekers op 2 en 3 april. 

Deze twee dagen zijn het hoofdgebouw (met de tentoonstellingen Gerrit van Bakel en Nieuwe schenkingen en aanwinsten) en de museumtuin wel te bezoeken, tegen een gereduceerde entreeprijs van 4,50 euro.




Tijdens Museumweek controleren we je museumkaart niet!




Kom tussen 30 maart en 5 april gratis naar De Wieger met de museumkaart van iemand anders. Of, als je zelf een kaart hebt, geef iemand anders een middag De Wieger cadeau!




Spelregels: je dient een échte Museumkaart te laten zien, geen foto of kopie. Per kaart mag één bezoeker naar binnen.




Kom je tijdens Museumweek naar De Wieger? Dan ontvang je een gratis setje ansichtkaarten van ons (op=op). Leuk voor jezelf of om naar iemand op te sturen!

Extra leuk: op donderdag 4 april om 14.30 uur kun je meedoen met Tour De Wieger en kom je alles over de vroegere bewoners van De Wieger en de geschiedenis te weten! Drie euro per persoon exclusief museumentree. Reserveer jouw ticket hier.

Lees hier meer over Museumweek.
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Benieuwd wat Hendrik Wiegersma eigenlijk zelf te zeggen heeft over zijn carrière? Of de eerste tekening die hij maakte? Of weten hoe een behandeling door hem in zijn dokterspraktijk eruit kon zien? Bel dan gewoon even!

Sinds kort staat een ouderwetse telefoon op het bureau in de zaal over Wiegersma. Het leuke kleine telefoonboekje laat je zien welk nummer je moet draaien en wat je dan te horen krijgt. Ook Wim Sonnevelds ‘Het Dorp’ staat erop, dus even een nostalgisch liedje over het Tuinpad van mijn vader luisteren kan ook!
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Onlangs mocht De Wieger een wandkleed van de hand van Adya van Rees-Dutilh in ontvangst nemen. De voorstelling laat Lucas de Evangelist zien. Hij is de patroonheilige van zowel kunstschilders als artsen; deze symboliek past perfect bij Hendrik Wiegersma als medicus-pictor.




Het wandkleed moet worden schoongemaakt en gerestaureerd, zodat het getoond kan worden in het museum. De paramentengroep van de Willibrorduskerk Deurne neemt deze taak op zich. 




Het kleed werd geschonken door mevrouw C.M.C. van Wely. Haar overleden man was advocaat en kreeg betaald met dit tapijt voor juridische bijstand die hij aan Jean-Luc van Rees, zoon van Adya en Otto, verleende in verband met een rechtszaak in Parijs.







[image: ]De paramentengroep bestudeert het wandkleed van Adya van Rees







Gisteren ontvingen we het droeve bericht dat kunstenaar Joep Coppens (1940-2024) is overleden. Hij was al een tijd lang ernstig ziek. Samen met zijn vrouw kunstenares Els Coppens-Van de Rijt woonde hij in Vlierden. Coppens was een handwerkende en gedreven beeldhouwer. Voor zijn werk liet hij zich graag inspireren door het fotografisch werk van zijn vader Martien Coppens, de Afrikaanse kunst die zijn vader verzamelde en de natuur. Dat is terug te zien in de beelden die hij maakte, meestal van brons, maar ook van steen of hout. Ze variëren van herkenbare dierlijke en menselijke figuren tot abstracte vormen. Zijn beelden zijn op diverse plaatsen in Brabant en Limburg te vinden. Bij het station in Deurne bijvoorbeeld staat zijn bronzen Ringklauwvleugel.
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In 2019 exposeerde Coppens in De Wieger. De aanleiding hiervoor was zijn zestigjarig jubileum. Deze tentoonstelling, ‘Driemaal Coppens in beeld’ getiteld, bestond uit werk van Joep Coppens zelf, schilderijen van zijn vrouw Els (1943) en foto’s van zijn vader Martien (1908-1986). Nooit eerder was hun kunst samen te zien. De harmonie tussen de verschillende kunstvormen van de drie kunstenaars kwam er duidelijk naar voren. Ook in de hal van het gemeentehuis in Deurne en bij het woonhuis van Joep en Els Coppens in Vlierden stond en hing hun werk.




De Wieger wenst de naasten van Joep Coppens veel sterkte bij het dragen van dit verlies.


De Vrienden van De Wieger gaan weer op reis! Gaat u mee met een boeiende excursie naar Museum Arnhem en de Historische Kelders in Arnhem op donderdag 21 maart? Ook niet-Vrienden zijn van harte welkom!






Met de tentoonstelling Kunst in het derde rijk - Verleiding en afleiding reflecteert Museum Arnhem op de kunst uit de periode van het 'derde rijk', 1933-1945. Hoe ziet deze kunst eruit? Waarom was er tijdens het naziregime, bekend om zijn politieke geweld, oorlog en de Holocaust, zoveel aandacht voor de hedendaagse kunst? Steunden de kunstenaars het regime, steunde het regime de kunstenaars, of beide? 

Na de lunch gaan we met een gids van ’t Gilde Stadswandeling op pad. Deze gids vertelt u het complete verhaal van de kelders en de Middeleeuwen. De gids neemt u bovengronds mee langs de plekken, die voor het verhaal van belang zijn. U ziet het verband met het havenkwartier, de plek van de Rijnpoort, Arnhems oudste huis. U hoort over de grote Slag van november 1813, toen Arnhem door de Pruisen en de Russische Kozakken bevrijd werd. Eenmaal in de kelders hoort u alles over “steenrijken”, kloostermoppen, kaarsennissen, spaarbogen, tongewelven, wijnopslag, de Hanze en nog veel meer. Vele mensen schuilden er voor de bombardementen tijdens de slag om Arnhem in september 1944.
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Het programma:
09:00: Vertrek per bus bij Museum De Wieger
10:30-11:30: Aankomst bij Museum Arnhem met koffie en thee in Café Pierre
11:30-12:30: Rondleiding "Kunst in het Derde Rijk"
12:30-13:45: Lunch in Café Pierre (drankjes zijn voor eigen rekening)
13:45: Vertrek per bus naar Historische Kelders
14:30-16:00: Rondleiding in de Historische Kelders
16:00: Vertrek naar Deurne
17:30: Aankomst in Deurne, afsluitend drankje in Museum De Wieger




Kosten:
Vrienden van De Wieger: €60,00 (met museumkaart)
Niet-vrienden: €70,00 (met museumkaart)
De kosten zijn inclusief vervoer, gidsen, koffie, lunch en afsluitend drankje.
Indien u geen museumkaart heeft, wordt een extra toeslag van € 14,00 gevraagd voor de entree in het museum.




 Aanmelden vóór 4 maart via beheer@dewieger.nl. Bevestiging en betaalverzoek volgen in week 10.




Voor vragen: Trees de Kruijf (06 23569005).




We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze bijzondere excursie!




Namens Stichting Vrienden van De Wieger, 
Hans Oomen, Trees de Kruijf, Ans Buzzoni en Wendy van der Wallen


Diverse media publiceerden over de tentoonstellingen die nu in De Wieger te zien zijn. Een keuze hieruit:

Dromen in realiteit. Gerrit van Bakel en tijdgenoten
- Brabant Cultureel, artikel door Pieter Siebers
- DMG, artikel door Ivo Boudewijns 





In de Ateliers: Michiel van Bakel - Objectief Landschap. Van Utopia tot Peel
- ZOUT Magazine, ZOUT op ZATERDAG, video door Christiane Gronenberg, onderdeel van ZOUT op ZATERDAG nr 43










[image: Gerrit van Bakel, Wereldwagentje, 1982-84 (foto Gerrit van Bakel)]Gerrit van Bakel, Wereldwagentje, 1982-84 (foto Gerrit van Bakel)



[image: ]Michiel van Bakel, Soil Green, 2023




Rond en tijdens carnaval zijn de openingstijden van De Wieger als volgt:




Dinsdag 6 februari: open 12.00 - 17.00 uur
Woensdag 7 februari: open 12.00 - 17.00 uur
Donderdag 8 februari: open 12.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9 februari: open 12.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10 februari: open 12.00 - 17.00 uur
Zondag 11 februari: gesloten (om 10.30 uur is er wel het mantraconcert met Carla Ham)
Maandag 12 februari: gesloten
Dinsdag 13 februari: gesloten




Vanaf woensdag 14 februari gelden weer de reguliere openingstijden. 









Fijne carnavalsdagen!







[image: Kees Maks, Flamencodanseres, gouache]Kees Maks, Flamencodanseres, gouache, collectie De Wieger














“een fantastische vakman, en een hele sympathieke…”




Ton Hartjens (Deurne, 1936) legde als fotograaf een ontelbaar aantal Deurnese personen, gebouwen, straatbeelden, tentoonstellingen en gebeurtenissen vast. Het fotograferen was zijn beroep, maar Hartjens wilde daarnaast iets terug doen voor de gemeenschap. Zo werkte hij vijf decennia belangeloos als de vaste fotograaf voor Museum De Wieger. Ook stelde hij een aanzienlijke hoeveelheid negatieven beschikbaar aan heemkundekring H.N. Ouwerling. Hij is daardoor in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor het succes van de historische encyclopedie DeurneWiki.

Hartjens was al jong geïnteresseerd in fotografie, maar koos aanvankelijk voor een opleiding werktuigbouwkunde. Na zijn militaire dienst besloot hij toch een vierjarige vakopleiding aan de fotovakschool in Den Haag te volgen. In 1963 startte hij zijn eigen fotostudio in de Stationsstraat in Deurne. Naast werkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers had hij ook veel werk in opdracht van de reclame- en kunstsector, waaronder voor Kookketelfabriek Spako. Ook maakte hij veel foto's die de wekelijkse ‘Zwerftochten door de Peel’ en ‘Dit Deurne van ons’ van Peter Vink in het Weekblad Traverse illustreerden.
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Een speciaal plekje voor De Wieger
Vanaf het eerste uur was Hartjens betrokken bij Museum De Wieger, waar hij een speciale en persoonlijke band mee had. Als jonge fotograaf kwam hij al bij de familie Wiegersma aan huis. Later, toen Het Dinghuis in gebruik werd genomen als museum voor de collectie van Hendrik Wiegersma, fotografeerde hij er openingen en tentoonstellingen. In het archief van De Wieger bevinden zich iconische foto’s van onder meer dokter Wiegersma met de Franse kunstenaar Ossip Zadkine, geschoten door Hartjens. Vanaf 1976 verhuisde het museum naar De Wieger - het voormalige woonhuis van de familie Wiegersma - waar het nog steeds gevestigd is.




Onlosmakelijk verbonden
Hartjens bleef tot 2021 de vaste fotograaf van De Wieger. Hij fotografeerde in de loop van vijf decennia talloze kunstwerken en tentoonstellingen. In alle uitgaven van De Wieger en van veel musea door het hele land zijn foto’s van zijn hand geplaatst. Zijn naam is daarmee onlosmakelijk verbonden met de collectie van De Wieger. Als eerbetoon aan een fantastische vakman en een geweldig mens werd zijn vrije werk van 16 september tot 1 oktober 2006 tentoongesteld in het museum. Op 14 februari 2016 werd Hartjens in De Wieger gehuldigd vanwege zijn bijdrage aan het behoud van het culturele erfgoed in Deurne. Hij ontving toen uit handen van burgemeester Mak de Legpenning van de gemeente Deurne.
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Onlangs ontvingen we het verdrietige nieuws dat kunstenaar Monique Rutten op 9 december 2023 onverwacht is overleden, ze was pas 60 jaar. Haar werk was in 2021 in de Ateliers van De Wieger te zien in de tentoonstelling Van hier tot het gouden licht. Monique was een bevlogen kunstenaar die de mens centraal zette in haar werk en het contrast tussen schone schijn en onze kwetsbare, pure binnenkant verbeeldde. De Wieger wenst haar naasten veel sterkte bij het verwerken van het verlies.



Rick Vercauteren (voormalig directeur Museum van Bommel van Dam) schreef een in memoriam, lees het hier.







[image: ]Monique Rutten bij haar werk in de Ateliers van De Wieger (foto: Wendy van der Wallen)
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Contactgegevens
De Wieger 
Oude Liesselseweg 29 
5751 WN Deurne

0493 32 29 30 
info@dewieger.nl

Openingstijden
Open
Dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag.

Gesloten
Maandag.
Nieuwjaarsdag, Carnavalszondag- en dinsdag, Koningsdag, 24 december, Eerste Kerstdag, Oudjaarsdag.


Handige links






	Huisregels
	Trouwen in De Wieger
	Algemene voorwaarden
	Privacy verklaring
	ANBI-status en jaarverslagen
	Vrienden van De Wieger


Social media
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